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t. C.B. Burger en J.W. Schulte Nordholt, m. John Francis Wade 

De klok wordt aangeslagen, de ambtsdragers en de kinderen  
komen binnen 
 
Zingen  Komt allen tezamen  LB 477 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
3. Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning.  
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Voorbereiding 

 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
 
Moment van stilte 
 
 
Aanvangswoord 
 
 V. In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest  
 G. Amen 
 V. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
    
 
Gebed van toenadering 
 
 
Vredegroet V. Laten we elkaar de vrede van Christus toewensen. 
 
 
Zingen Zing een nieuw lied voor God de Here  LB, psalm 98 
  Verzen 1 en 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

t. Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit 

m. Straatsburg 1545 / Genève 1551 – Psalm 118 
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2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 
(gemeente gaat zitten) 
 
Smeekgebed met aansluitend Kyrie en Gloria 

 
Na het daarom bidden wij: 
G. Heer, ontferm U! 
 
Na het daarom zingen wij: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gevolgd door… 
  

LB 301a / muziek: orthodox 
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2. Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
 
 
  

LB 487 / t. Willem Barnard 

m. Frans volkslied – ‘Les anges dans nos campagnes’ 
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Dienst van het woord 

 
 
Groet (gesproken) 
 
 V. De Heer zal bij u zijn. 
 G. De Heer zal u bewaren. 
 
 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
 
 
Met de kinderen 
 

 
 
Zingen  De Geluksbezorger (projectlied) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De herders in het donker, 
zij kregen het bericht: 
Vandaag gebeurt het wonder, 
de wereld wordt weer licht. 

  

t.: Erik Idema 

m. Nu daagt het in het oosten, LB 444 
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L. Lezing uit de Profeten ! 
Micha 5: 1-4 
 

L. Dit is het woord van de Heer….! 
G. Wij danken God !  

 
 
Zingen   Hij komt niet uit de grote stad  LB 521 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. (allen) We noemen je nu niet meer klein. 

Je mag de stad van de Messias heten. 

Wat Micha heeft gezegd wordt niet vergeten. 

Jij, Betlehem, 

bent groot door Hem. 

Je mag het zijn 

in sterrenschijn. 
Jij, Betlehem, heet niet meer klein  

t. Karel Deurloo / m. Jetty Podt 1e keer voorzang, 2e keer allen 
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Kerstspel ‘Op weg naar Bethlehem’ 

 
 

(Een aantal coupletten wordt voorgezongen, daarna herhaling door allen) 

 

• De aankondiging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Maria en Jozef op weg naar Bethlehem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

t. Tom Naastepad / oud-Franse melodie 

(uit: ‘Het lied op onze lippen’, 121) 
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• Aankomst in Bethlehem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Overal huizen zie je wel,  
de ezel stopt al uit zichzelf,  
nog voordat ik het zeg. 
 
3. Mensen - we vragen onderdak,  
Maria, die een kind verwacht,  
is moe, het wordt al nacht. 

 
 

• De geboorte van Jezus en de herders op het veld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. In de nacht, in de donkere nacht 
Sluipt de wolf met verscheurende tanden. 
In de nacht, in de donkere nacht 
houden herders hun stok in hun handen.  
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• De engelen en de herders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Engelen kwamen lang geleden 
Uit de hemel naar beneden. 
Gloria, dat zongen zij, 
God was toen heel dichtbij. 
 

• De herders gaan naar de stal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

t. Hanna Lam / m. Wim ter Burg (AWN I, 16) 
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• De herders gaan blij terug naar de schapen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Hoor het Evangelie ! 
  Lukas 2: 1 t/m 7 (vert. NBV) 
 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze 
eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius 
over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging 
op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad 
Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze 
daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht 
een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in 
doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen 
geen plaats was in het gastenverblijf. 
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Zingen  Hoor, de engelen zingen de eer • LB 481 
  Verzen 2 en 3 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

t. Charles Wesley – ‘Hark! the herald angels sing’ 

v. Willem Barnard / m. Felix Mendelssohn-Bartholdy 
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3. Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Moment van stilte 
 
Zingen  Bethlehem, o uitverkoren stad • LB 498 
 
1. (allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

t. Wonno Bleij / m. Henry John Gauntlett 
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2. (allen) In het ondoordringbaar duister, 
in onzekerheid en pijn, 
in het land van licht noch luister 
zal Hij onze Redder zijn. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 
3. (vrouwen en kinderen) 
 

Heft uw hoofden, kleine mensen, 
als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 
4. (allen) Trouw en goedheid zullen wonen 

in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 
zullen buigen voor dit kind. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 
5. (allen) ‘Ere in de hoge’ zingen 

alle engelen tezaam 
voor de herder der geringen 
tot de glorie van zijn naam. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 

 

Dienst van de gebeden en de gaven 

 
Collectedoelen 
 
Delen van zorg en vreugde – mededelingen 
 
1. Kerk in Actie - kinderen in de knel 
Vrede op aarde. Wij vieren vrede, maar voor miljoenen kinderen lijkt het heel ver weg. Ze 
groeien op met oorlog, (huiselijk) geweld of armoede. Juist met Kerst verdienen deze 

kwetsbare kinderen onze aandacht en steun. Daarom doen we mee met de kerstcollecte 
van Kerk in Actie voor kinderen in de knel. In de loop van 2025 maken we via 
nieuwsbrieven, website en social media bekend wat de meest urgente bestemming voor 
deze kerstcollecte is. 
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2. Wijkgemeente 
Bekostiging van kerstactiviteiten en andere activiteiten vanuit de kerk. 
 

3. Muziekfonds 
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld om de muziek in de Nicolaïkerk te laten klinken, 
ook in de toekomst, door een gift over te maken naar het Muziekfonds van de 
Nicolaikerk, rek.nr. NL64 RABO 0130 7194 98 t.n.v. Nicolaikerk o.v.v. Muziekfonds. 
Dank u wel voor uw bijdrage! Muziekfonds heeft dezelfde QR-code als de andere 
collectes. 

 
De gaven worden ingezameld aan het eind van de dienst in de houten schaal bij de 
uitgang. Doneer bij voorkeur digitaal: 
 

- scan de QR-code met uw telefoon 
- of doneer via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’. 
 
 

 
 

Muziek Henk Kraaijeveld  en Berry van Berkum 
 
 A Child is born 
 Thad Jones 

 
Now 
Out of the night 
Soft as the dawn 
Into the light 
This child 
Innocent child 
Soft as a fawn 
This child is born 
 
One small heart 
One pair of eyes 
One work of art 
Here in my arms 
Here he lies 
Trusting and warm 
Blessed this morn 
A child is born 

 
 
(binnendragen collecteschaal)  

https://www.nicolaikerk.nl/uploads/klant553/files/Onze%20kerk%20app%20is%20live.pdf
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Gebed over de gaven 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
  Na het daarom bidden wij: 
 
 
 
 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader, gesproken 
 
 

Zending en zegen 

 
(allen gaan staan) 
 
Zingen  Wij trekken in een lange stoet • LB 506 
  Verzen 1, 2 en 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LB 368c / m. Wim Kloppenburg 

t. André Troost 

m. Engeland 18e eeuw – God rest you merry gentlemen 
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2. Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 

 
Refrein  Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, 

wij loven U, koning en Heer! 
 

4. Wij gaan op weg naar Betlehem, 
daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 

 
Refrein  Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, 

wij loven U, koning en Heer! 
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Zegen 
 
 
Gezongen ‘amen’ 
 
 
 

 
 
 
 
Uitleidende muziek (trompet en orgel)   
 

Joy to the world 
G.F. Händel (1685-1759) 

 
 
 
(Uittocht van ambtsdragers en kinderen) 
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Agenda Nicolaïkerk 
 
▪ Zondag 28 december, 10.00 uur • Kerkdienst 

Voorganger: ds. Hans Koops | Organist: Karel Demoet 
 
▪ Woensdag 31 december, 19.30 uur • Vesper Oudejaarsdag 

Voorganger: ds. Aline Barnhoorn | Organist: Ko Zwanenburg 
 

 
 

 
 
 

 
 

Spelers gezocht voor de Musical ‘Mozes’ ! 
Kijk op www.musicalmozes.nl of scan de QR-code 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lector: Ellen Schreyer | Kaarsenkind: Vera | Koster: Wiebe Kloosterman 

▪ U bent uitgenodigd na afloop een kopje koffie of thee te drinken. 
▪ De gasten wijzen wij vriendelijk op het gastenboek. 
▪ Op onze website www.nicolaikerk.nl vindt u informatie over o.a. onze kerkdiensten, 

de kerk-app, het aanmelden voor de nieuwsbrief en de links om de diensten 
(achteraf of live) te beluisteren of te zien. Onder het kopje ’Kerkdiensten’ kunt u ook 
de liturgie downloaden. 

▪ Voor vragen en/of opmerkingen over de liturgie kunt u mailen naar 
liturgienicolai@gmail.com  

  

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer 
Jaargang 8, nummer 60 

http://www.musicalmozes.nl/
http://www.nicolaikerk.nl/
mailto:liturgienicolai@gmail.com

